Hier ben ik

1. Opening

Er zijn van die momenten dat je op een bijzondere manier geraakt word door God of
door wie God is. Dan ervaar je Zijn goedheid, Zijn trouw of Zijn liefde.

Bijvoorbeeld tijdens de aanbidding. Of door iets in de preek. Of door een gedachte
die je raakt. Je hart is vol. Je ziet ineens iets van wie Hij is. Wow!

Maar te midden van zo’n halleluja moment gaat het dagelijks leven gewoon door.
Werk, drukte, zorg. Voor je het weet zit je weer in het gewone ritme.

En het wow-moment zakt naar de achtergrond. Het heerlijke gevoel glipt weg... alsof
het tussen je vingers door glijdt. Misschien herken je het.

Je probeert het moment te bewaren, maar je kunt het niet vasthouden.

Gevoelens en gedachten zijn soms net als vlinders. Ze komen en gaan.
Soms blijven ze een tijdje op dezelfde plek, maar daarna gaan ze weer. Misschien
raakt het krampachtig vasthouden van gedachten en gevoelens wel iets diepers.

Misschien gaat het niet alleen om een gevoel dat wegzakt. Misschien proberen wij
iets vast te houden wat wij zelf niet kunnen dragen. Misschien is geloof niet het
vasthouden van een moment, maar het vertrouwen dat wij zelf gedragen worden.
Wat betekent het om te vertrouwen dat we gedragen worden? En wie draagt ons
dan?

Om hier antwoord op te geven verplaatsen we ons in een verhaal dat Jezus in Lukas
15 vertelt.

2. Lukas 15 — Het verloren schaap

Jezus stelt aan het begin van een bekend verhaal een vraag over een verloren
schaap.

Een schaap dat is afgedwaald. Niet een schaap dat alleen een gevoel kwijt is.

Maar een schaap dat de kudde kwijt is. Dat de herder kwijt is. Een schaap dat geen
richting meer heeft, geen bescherming, geen leiding.

Een schaap dat zichzelf niet meer kan redden en de weg naar de herder niet meer op
eigen kracht kan vinden.

Lukas 15: HSV

4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet
de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het
vindt?
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3. Romeinen 3 - Allen zijn zij afgedwaald

In Romeinen 3 vers 12 schrijft Paulus woorden die bijna hetzelfde klinken.
‘Allen zijn zij afgedwaald.’

Het gaat dus niet slechts om één schaap. Niet slechts over een uitzondering.
Nee, allen. De hele kudde is afgedwaald.

Paulus citeert Psalm 14 en zegt:

Romeinen 3: 10-12 HSV

10 Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is
niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos
geworden.

Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

Dat is confronterend.

Want dat betekent: het probleem is groter dan één verdwaald dier. Het gaat niet om
een enkeling. Het gaat om de hele mensheid. Niet slechts één schaap dat de kudde
kwijt is. Maar een hele kudde die de Herder kwijt is.

Dat is geen klein probleem. Dat is een crisis!

Er gebeurt iets opmerkelijks.
Paulus zegt in Romeinen 3: er is niemand die God zoekt.
En Jezus vertelt in Lukas 15 een verhaal waarin juist de Herder zoekt.

De context van Romeinen 3 is de zonde van de gehele mensheid. Het gaat niet alleen
over verkeerde daden. Het gaat over afdwalen. Wat er gebeurt wanneer de mens
niet meer verbonden leeft met God. Wanneer de mens niet meer luistert.

Het schaap dwaalt verder en verder af. Op eigen kracht kan het niet meer terug.

Het raakt steeds verder verwijderd van de kudde, van de herder.

Het tragische is dat het de herder ook niet meer zoekt. Het landschap zijn geen
grazige weiden, maar woestijn. Het ontbreekt het schaap aan bescherming, richting,
leiding.

4. Genesis 3 — De eerste afdwaling

Dit verhaal uit Lukas 15 is niet het eerste verhaal in de Bijbel dat over afdwalen gaat.
In Genesis 3 verborgen Adam en Eva zich na de zondeval.

Ze creéerden een afstand. Vergelijkbaar met afdwalen.

Er gebeurde iets in de relatie tussen mens en God. De onbevangen relatie was er niet
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meer, maar de mens voelde afstand. De mens geloofde de leugen en niet de
onwankelbare liefde van God.

Toen klonk daar een stem:
‘Waar ben je?’ (Genesis 3:9)

Genesis 3: 8-11 HSV (ter referentie)

8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in
de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de
HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei
tegen hem:

Waar bent u?

10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt;
daarom verborg ik mij. 11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u
van die boom gegeten waarvan |k u geboden had daar niet van te eten?

Die stem was er niet om te vernietigen. De stem was er om te zoeken.
De mens verbergt zich. God zoekt. Dit is een belangrijke les voor de gehele
mensheid.

Paulus zegt in Romeinen 3: er is niemand die God zoekt.

De Bijbel laat op meerdere plaatsen zien: God is Degene die zoekt.

Ook in Romeinen 3 zien we dat God zoekt. Eerst zien we de diagnose dat de gehele
mensheid is afgedwaald en dat niemand God zoekt.

5. Maar nu...

In die hopeloze situatie waarin de mens zich bevindt (zie schaap), klinkt in Romeinen
3 een keerpunt (Maar nu..). Wat Paulus theologisch uitlegt, is wat Jezus in het
verhaal van de herder laat zien.

Of met andere woorden:

Gods gerechtigheid ziet eruit als een Herder die niet opgeeft.

Hier zien we God in actie. Niet vanwege goede prestaties van de mens. De mens was
immers niet op zoek naar God. Maar omdat Hij goed is, liefdevol, rechtvaardig en
trouw.

'Niet wij grijpen naar God. God grijpt in.’
Maar nu...

Romeinen 3 21-26 HSV (ter referentie)
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21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de
wet en de profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in
Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden
om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in
Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan
van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van
God.

26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf
rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is.

We zien hier dat gerechtigheid zichtbaar wordt als herstellende verbondstrouw.
Ik ga deze tekst nu niet tot in detail uitleggen. We hebben hier in de Bijbelstudie al
behoorlijk wat aandacht aan besteed. Ik wil er 3 aspecten uitlichten.

6. Romeinen 3: 21-26

* Gods gerechtigheid is geopenbaard door Jezus Christus. (Maar nu...)
Niet omdat wij Hem zochten. Maar omdat Hij ons zocht.

* Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet
gerechtvaardigd — door Zijn genade door de verlossing in Christus Jezus.

* Hij komt om te dragen wat wij niet kunnen dragen. Om thuis te brengen wat
verloren is. 25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door
het geloof in Zijn bloed.

Het beeld van de Goede Herder laat op een mooie manier zien wat Paulus
theologisch uitlegt. Om de boodschap dieper te laten zinken gaan we daarom terug
naar het beeld van de Goede Herder.

7 De Goede Herder

Lucas 15 HSV



Hier ben ik

4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet
de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het
vindt?

Menselijk gezien zouden wij misschien zeggen:
laat dat ene schaap maar. Het is een pijnlijk verlies, maar we moeten verder.

Maar Gods hart geeft niet op!

Hij gaat achter het verlorene aan —> totdat Hij het vindt. Wat een geweldig
moment moet dat zijn wanneer de Herder en het schaap elkaar ontmoeten. De
Goede Herder zegt: ‘Hier ben ik’. Om je terug naar huis te dragen.

Is het je trouwens wel eens opgevallen dat het in het verhaal van Lukas 15 niet over
een klein lammetje maar echt om een (volwassen) schaap gaat? Een volwassen
schaap heeft gewicht. Het gaat om kilo’s.

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.

Dit betekent dat de herder zijn handen niet vrij heeft wanneer hij het schaap draagt.
Anders zou het immers vallen. De handen van de herder houden vast.

Misschien ben jij soms bezorgd dat je de mooie gevoelens en gedachten moet
vasthouden om dichtbij Jezus te blijven. Of voel je wel helemaal niets.

Kijk dan naar wat de handen van Jezus doen: ze dragen jou.

Zijn handen laten jou niet los. Ze beschermen jou. Niet vanuit dwang, maar uit liefde
en vastberadenheid. Ook op rotsachtige gedeelten met weinig grip.

Zie je dat de eerste reactie van de Herder blijdschap is?
Laat dat ook even landen. Geen straf, maar blijdschap. Wat een Goede Herder is Hij!

8 Johannes 10 — de doorboorde handen

Johannes 10 11 HSV
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

In de Goede Herder zien we Romeinen 3 in vlees en bloed. Jezus Christus brengt de
verschillende verhalen samen. Hij is zowel de Goede Herder in de woestijn als de

Messias aan het kruis.

Laat het volgende even tot je doordringen:
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=» De doorboorde handen van Jezus Christus zijn de handen die ons
vasthouden.

=» De handen die aan het kruis doorboord werden zijn dezelfde handen die
ons thuisbrengen

Dit zijn van die momenten waarop je stil wordt van wie God is.

En het mooie is: je mag hier in rusten. Je hoeft niet krampachtig vast te houden.
Jezus houdt jou liefdevol en vol blijdschap vast. Hij laat jou niet glippen of uit Zijn
handen roven.

9 Hier ben ik

De titel van deze preek is ‘Hier ben ik’.

Voordat wij ooit tegen God konden zeggen ‘Hier ben ik’, klonk er eerst een andere
stem.

- Hier ben ik: Vader, om uw wil te doen (Hebreeén 10:7)
- Hier ben ik: de goede Herder; om jou te dragen.

Het hart dat vertrouwt zegt: Hier ben ik: Heer. Bij U ben ik thuis.

Redding betekent niet dat het landschap vlak wordt.
Redding betekent dat je gedragen wordt. Ook als je het niet voelt.

Lukas 15: (ter referentie)
6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen:
Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

10 Avondmaal

Het verhaal uit Lukas 15 eindigt niet in de woestijn. Het eindigt thuis. Aan tafel.
Het is de plek waar de Herder ons thuisbrengt.

Aan deze tafel vieren we niet hoe sterk ons geloof is, maar hoe trouw Hij is.

En vandaag zegt Jezus:
Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden.
En daarom zeggen wij: Hier zijn wij. Thuis. Blij dat we samen zijn.



